23 Februari 2022

Geachte Vlaams minister-president Jan Jambon,

Via de pers moeten wij vernemen dat het gebied waarin wij onze familiale bedrijven al verschillende
generaties lang exploiteren, in de toekomst strengere regels opgelegd gaat krijgen.

Alsof we ons nog niet genoeg verslikt hebben in onze koffie, kunnen we lezen dat 108 bedrijven de
deuren definitief moeten sluiten.

En waarom?

Waar is onze bestaanszekerheid, Meneer minister-president. Wij baten onze bedrijven allemaal uit
met een geldige milieu- en bouwvergunning of omgevingsvergunning. Wij hebben investeringen
gedaan in dierenwelzijn, milieumaatregelen en voedselveiligheid. Hiervoor zijn we leningen
aangegaan die dikwijls een looptijd hebben van 20 jaar. En nu dit!

En waarom?

Onze voorouders, daarna onze ouders en nu wij produceren hier kwalitatief en duurzaam voedsel en
zorgen mee voor het prachtige landschap van deze streek, waar het heerlijk wonen en leven is voor
alle inwoners. Onze kinderen die na school de boekentas zo snel mogelijk verwisselen voor een
overall en mee tussen de kippen, koeien en varkens bezig zijn. Want ons stiel is een levenswijze een
passie die jullie nu gewoon met één pennentrek van ons afnemen.

En waarom?

Aan onze voorouders is gevraagd om ervoor te zorgen dat de mensen geen honger hadden. Voedsel
van hier waarvan men de oorsprong kent. We zijn nu al afhankelijk van onze energiebevoorrading.
Daar zien we momenteel allemaal al de gevolgen van. Zowel de kostprijs als de oorsprong heb je dan
niet meer in de hand. Willen jullie ook met ons voedsel die kant op? Durven jullie dit tegen de
Vlaamse burger (belastingbetaler) eerlijk vertellen?

En waarom ?

Wij hebben als sector door de jaren heen geinvesteerd in milieumaatregelen. En willen dit ook in de
toekomst blijven doen. Maar geef ons ook de mogelijkheden? Zo is het wettenschappelijk comité dat
verantwoordelijk is voor de erkenning van de PAS technieken nog altijd niet opnieuw samengesteld
terwijl iedereen hiervoor vragende partij is.

Een hele hoop vragen, maar voor vele van ons al verschillende slapeloze nachten. Daarom
overhandigen we u deze brief graag persoonlijk en hopelijk kunnen we in gesprek gaan met elkaar!

Landbouwers uit het Turnhouts Vennengebied



